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Voorwoord
Hij is er … ‘de Marco’. Vol trots kan ik ‘m aankondigen. Op papier, in beperkte oplage, en digitaal om hem zo veel 

mogelijk te delen. Want delen is vermenigvuldigen. En dat aankondigen kan ik enkel doen door de geweldige 

inzet en energie van de betrokkenen. Dank aan de mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. 

Hard werken, enthousiasme en energie zijn toevallig ook eigenschappen die op Marco van toepassing zijn. Wat 

een gedrevenheid heeft hij voor een groep die het structureel lastig heeft en waar vaak van weggekeken wordt. 

Marco doorbreekt dat door er onvolwaardelijk ‘te zijn’ en echt contact te hebben. En dit verhaal vol overgave te 

vertellen aan wie er maar naar luisteren wil.

Marco begon een keer, na een rit met een kar 

met pony, over dit 25-jarig jubileum. ‘Ik wil er 

toch wat mee doen, Klink’ klonk hij resoluut. 

Marco zat met een goed glas bier vooruit te 

denken. Mijn advies was om dat slim aan te 

pakken. ‘Vraag een vriend wat voor je te 

organiseren. Dan kan jij heel verrast doen en

wordt het geen gênante borstklopperij’.

U zult zelf lezen hoe alle collega’s, kennissen, familie, kortom vrienden over hem spreken. Een mooie terugblik 

op 25 jaar actief zijn in woord en beeld. Marco wordt, lees het maar na, uniek, verbinder, iemand met weinig 

zitvlees en marktkoopman genoemd, maar er wordt ook gezegd dat hij ronduit gênant kan zijn. De vaste vraag 

om hem te vergelijken met een dier komt voort uit onze troetelnaam – wij tweeën noemen elkaar vaak duifje . 

Anderen noemen hem geit, pauw, tijger of duizendpoot. Beesten naar zijn aard? De uitleg maakt telkens veel 

duidelijk.

Marco kan goed luisteren en zo is het advies een vriend iets te laten doen niet ongehoord gebleven. Die 

eigenschap van goed luisteren heeft hem ook in het werk al veel succes gebracht: in de lastige wereld van 

werken met en voor zwerfjongeren.

Ga door! Hou vol! Zet hem op! Marco, lees maar hoe vaak je dit toegewenst 

wordt. Net als het advies aan jezelf te denken en te genieten. Graag gedaan 

en veel plezier er mee.

Klink

25 jaar staat Marco Betman pal voor jongeren 
in een kwetsbare positie. Naast dat werk, dat 
in dit magazine centraal staat, richtte hij zes 
jaar geleden de Stichting Zwerfjongeren 
Apeldoorn op. Als aanvulling op de reguliere 
hulpverlening wil deze stichting een extra 
steun in de rug zijn voor (zwerf)jongeren die 
hun leven weer op de rit proberen te krijgen.

Een paar voorbeelden: als iemand weer 
een woning heeft, kunnen we iets bijdragen 
aan de inrichting. Als iemand een opleiding wil 
oppakken, proberen we dat financieel mede 
mogelijk te maken. Maar we bieden ook snelle 
hulp –met een kledingbon bijvoorbeeld – en 
ontspanning.
De foto’s op deze pagina illustreren wat

Marco hiervoor doet: hij werft fondsen, 
brengt de  problematiek onder de aandacht, 
spant zichzelf ook letterlijk in - door
gesponsord te sporten - om geld op te halen. 
Gaat met jongeren mee om bijvoorbeeld iets 
voor hun huishouden te kopen, en organiseert 
en begeleidt activiteiten als theater- en 
hardloopprojecten en ontspannende uitjes.
Nu Marco 25 jaar beroepsmatig met deze 
doelgroep bezig is, vindt het bestuur van de 
stichting het passend om hem dit magazine 
cadeau te doen. Zie het als een bedankje voor 
de enorme inzet, zowel in zijn werk als voor de 
stichting. 

Het bestuur van
Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn  



Hij heeft net zoveel respect voor een 

kwetsbare jongere als voor een 

vooraanstaand persoon.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Ik vind het erg mooi hoe hij zijn eigen 

hobby, het hardlopen, heeft ingezet om 

jongeren te stimuleren mee te doen en zo 

een gezonder leven te leiden.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik ben nu diaconaal ondernemer van de 

Protestantse Gemeente Apeldoorn, dat wil 

zeggen dat het mijn werk is om het sociale 

gezicht van de kerk in de stad mee vorm te 

geven. 

Via dit werk kom ik Marco ook weer tegen.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Ik zou Marco gunnen dat hij meer aandacht 

heeft voor zichzelf.

Hoe heb je Marco leren kennen?

In de loop der jaren hebben we elkaar een 

paar keer kort ontmoet, maar elkaar echt 

leren kennen: najaar 2017. Onze 

kerkgemeenschap, De Drie Ranken in de 

Maten, had dat jaar een project om geld in te 

zamelen voor Stichting Zwerfjongeren 

Apeldoorn. Toen kwam Marco in De Drie 

Ranken een verhaal houden om mensen 

meer bekend te maken met het leven van 

zwerfjongeren.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is een heel bevlogen mens, met een 

hart van goud voor kwetsbare mensen. Hij is 

gepassioneerd voor de jongeren, is een 

fantastisch boegbeeld naar buiten toe om 

mensen te enthousiasmeren zich in te zetten 

voor zwerfjongeren. Hij gaat op een zelfde 

manier met alle mensen om (onafhankelijk 

van hun positie in de maatschappij). 

Fantastisch 
boegbeeld 

Gertrudeke van der Maas
Wat is Marco’s beste 

kwaliteit?

Hij is heel eerlijk en 

direct, je weet wat je 

aan hem hebt.

Met welk dier zou je 

hem vergelijken?

Een (bezige) bij, altijd 

in de weer.

Welk 

muzieknummer past 

er bij Marco?

Een nummer van Pink 

Floyd, de band die veel 

lef had en actuele 

thema’s van het leven 

benoemt, zoals The 

Wall.

Als Marco niet met 

jongeren was gaan 

werken, in welk 

beroep had je hem 

dan gezien?

Een personal trainer, 

beetje vergelijkbaar 

met jongerenwerker, 

maar dan via sport en 

alle leeftijden: mensen 

stimuleren om hun 

grenzen te verleggen, 

stap voor stap.

Wat wens je Marco 

toe?

Marco, je bent een 

prachtig mens. Ik 

hoop dat je zo ook 

naar jezelf kijkt en ik 

hoop dat je 

waardering krijgt als 

mens en voor hoe je je 

werk doet. Ik wens je 

alle goeds voor jezelf.



Garantie dat er een 
paar kilo’s bij komen

Als Marco ergens een duidelijke mening 

over heeft, dan schroomt hij niet deze te 

ventileren. Wanneer hij echt ergens voor 

gaat, dan zal hij alles op alles zetten om dat 

doel te bereiken. Zowel op werkvlak, maar 

ook met andere doelen die hij stelt voor 

zichzelf.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Ik heb veel dingen meegemaakt met Marco. 

Naast het feit dat we jarenlang hebben 

samengewerkt, hebben we privé ook veel 

opgetrokken met elkaar. Veel plezier beleefd 

en soms ook samen verdriet gehad. 

We hebben de nodige reisjes gemaakt en 

wat ik heel bijzonder vond, is dat we samen 

de marathon van Berlijn hebben gelopen. 

Aantal pittige trainingen samen gedaan 

hiervoor. Marco wist me altijd goed te 

motiveren en positief te houden.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik werk als ambulant hulpverlener met 

jongeren en volwassenen in de regio 

Apeldoorn. Dit doe ik deels voor IrisZorg en 

deels als zelfstandige.

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco ontmoet toen ik in september 

2002 stage kwam lopen bij het 

zwerfjongeren-project dat hij aan het 

opzetten was in Apeldoorn. De organisatie 

vanwaar hij uit werkte, heette toen Arcuris. 

Ik heb dus een jaar stage gelopen bij hem, 

maar daarvoor kende ik hem al wel van 

gezicht van het uitgaansleven.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Het beeld dat ik van Marco heb is in al die 

tijd weinig veranderd. Ik ken hem als een 

enorm gepassioneerde man die hart heeft 

voor de doelgroep zwerfjongeren. Dat is na 

al die tijd nog onveranderd. Als collega 

konden we deze passie delen en lagen we op 

één lijn in wat we wilden bereiken met deze 

jongeren. 

Hij was altijd de grappenmaker in het team 

en als je met Marco samenwerkt, dan krijg je 

de garantie dat er een paar kilo’s bij komen. 

Er gaat geen dag voorbij waarbij hij niet iets 

lekkers meeneemt naar het werk of ergens 

wat met je wilt gaan eten.

Cassandra Whittie



Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco leren kennen als vriend van mijn 

zus, inmiddels zijn ze getrouwd.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is heel gepassioneerd in alles wat met 

zijn werk van doen heeft.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Ik heb ondertussen heel wat met Marco 

meegemaakt. Marco heeft soms de hobby 

paardrijden. Ik ben een keer met hem mee 

geweest toen hij een onderlinge wedstrijd op de 

manege had. En dat is dan echt weer Marco; hij 

zette zich volledig in met witte rijbroek en zwart 

rijjasje, een echt tenue. Hij was zo zenuwachtig 

als maar kon maar hij volbracht de rijproef 

helemaal. Echt stoer.

Zeg ook eens ‘nee’
Betty Lehmann

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Wat vaker gaan luisteren en niet meer zoveel 

scheten laten in het openbaar. 

Wat is zijn beste kwaliteit?

Mooiste eigenschap van Marco (in mijn ogen) 

is dat hij mensen ziet voor wat ze zijn en daar 

het maximale uit weet te halen. Daarmee 

bedoel ik dat hij in staat is om iemand op juiste 

waarde te schatten. Hij is respectvol in de 

manier hoe hij omgaat met iedereen, ook als 

deze mensen er een hele andere leefstijl of 

ideeën op nahouden. Daarnaast weet hij je te 

motiveren om alles uit jezelf te halen en is hij 

beretrots op je als je dat punt weet te bereiken 

waarvan hij wist dat je er kon komen.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Ik zie Marco eerlijk gezegd echt niks anders 

doen. Ik weet dat hij een technische studie 

heeft gevolgd voordat hij het sociale veld 

betrad. Maar de gedachte dat hij ergens zou 

werken als elektricien, bezorgt me echt een 

lachstuip. 

En als ik dan toch iets zou moeten kiezen, dan 

zie ik hem wel marktkoopman zijn. Lekker de 

hele dag groente en fruit verkopen, praatjes 

maken met allerlei mensen. Ik weet zeker dat 

het kraampje leeg is, aan het einde van de 

dag.

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Vandaag toevallig in de Apenheul geweest en 

Marco had wel een slingeraapje kunnen zijn. 

Ik vind die aapjes altijd grappig overkomen 

en ze zitten vol energie. Ze zijn sociaal, maar 

hebben af en toe ook even tijd voor zichzelf 

nodig.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Het eerste wat er in mij opkomt is, “Anarchy

in the UK” van the Sex Pistols.

Wat wens je Marco toe?

Marco, ik wens jou het allerbeste toe. Je hebt 

een goed hart en ik hoop dat je tot aan je 

pensioen nog met veel plezier dit werk kan 

blijven doen. Privé wens ik je nog vele fijne 

jaren met Carla toe en hopelijk elke jaar een 

beetje meer “rust in je hoofd 😉”. Met fijne 

mensen om je heen.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik ben secretarieel/administratief medewerker. 

Als vrijwilliger ben ik secretaris bij de Stichting 

Zwerfjongeren Apeldoorn, door Marco 

opgericht.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Wat is 

volgens jou iets wat beter kan? 

Marco moet niet alles in eigen beheer houden. 

Hij moet leren ook eens nee te zeggen of enkele 

werkzaamheden te delegeren. Dat is erg moeilijk 

voor hem omdat hij zo ontzettend betrokken is.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Betrokkenheid is tegelijkertijd zijn beste 

kwaliteit.

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Ik zou Marco vergelijken met een pitbull. Als hij 

ergens voor gaat dan laat hij dat moeilijk los.

Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Ik weet de titel niet maar het is een kinderliedje 

over de wielen van de bus. Die blijven maar rond 

draaien. Marco blijft maar doorgaan.

Wat wens je Marco toe?

Niets dan goeds natuurlijk. Dat hij zich nog maar 

lang zo mag blijven inzetten voor zijn 

werkzaamheden als dat hij dat wil en kan. Marco 

is daar echt super goed en gepassioneerd in.

Ik zie hem wel 
marktkoopman zijn. Lekker 
de hele dag praatjes maken 
met allerlei mensen



dacht: ‘Hmm de taart was toch nog lekker’, hij 

deed de prullenbak open, pakt de taart er uit, 

neemt zo een grote hap uit de taart en gooit hem 

vervolgens weer in de prullen-bak. De stagiaire 

wist niet waar ze het zoeken moest. Ging bijna 

over haar nek en Marco en ik gierden het uit van 

het lachen.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik ben nu directe collega van Marco bij Stimenz, 

als outreachend hulpverlener voor dak- en 

thuisloze en risicojongeren.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Wat is 

volgens jou iets wat beter kan? 

Hij mag wat meer vertrouwen hebben in zijn 

collega’s. Marco vindt het moeilijk om dingen te 

zien veranderen, wanneer er nieuwe collega’s 

komen. 

Hij houdt vast aan structuur, routines en 

gewoontes en kan er slecht tegen, als iemand dit 

in zijn ogen verstoort. Hij vindt het ook moeilijk 

als er iemand met kritische blik kijkt naar zijn 

handelen. Daarmee wordt niet gezegd dat hij iets 

fout doet, maar wellicht hadden we het als team 

anders kunnen aanpakken. 

Marco trekt soms een plan in zijn hoofd, dat sluit 

niet altijd goed aan bij het team. Dan is het plan 

voor hem al niet meer goed en wil hij er direct 

mee stoppen. Terwijl we dan graag in overleg 

willen kijken wat wel haalbaar is. Maar dan gaat 

er te veel tijd in zitten. Hij houdt ervan om de 

vaart er in te houden en houdt niet van de 

procedures die aan beleid of plannen vastzitten.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Zijn doorzettingsvermogen!

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco leren kennen tijdens mijn stage bij 

Raster in Deventer en als directe collega in 

Doesburg als ambulant jongerenwerker. Dat was in 

2010 in De Fontein, tijdens een tienerdisco. Deze 

mocht ik organiseren als stagiaire en Marco kwam 

met een paar jongeren kijken.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is zeer gepassioneerd. Hij gaat voor 

rechtvaardigheid. Neemt niet altijd genoegen met 

nee, want er zijn ook andere mogelijkheden. Marco 

is eigengereid, uniek in zijn doen en laten. Daarmee 

is Marco ook gelijk een bijzonder figuur, die je niet 

snel vergeet na een ontmoeting. Hij leeft voor zijn 

werk, dit zal altijd zo blijven. Marco houdt niet van 

strakke kaders en bepaalt het liefst zelf hoe hij zijn 

werk kan uitvoeren. Marco is ook heel zorgzaam 

naar zijn jongeren. Hij is met ze begaan en is 

oprecht geïnteresseerd in hun leven en 

beweegredenen.

Wat is het meest bijzondere wat je met Marco 

hebt meegemaakt? 

Het meest bijzondere is dat hij onverwachte dingen 

doet, om mensen aan het denken te zetten of aan 

het schrikken te maken. Zo had hij een keer taart 

uit de koelkast gepakt, deze had niet veel smaak 

meer. De taart stond er ook al een tijdje. Dus 

besloot hij hem weg te gooien. Ik pakte wat 

drinken samen met een stagiaire en Marco 

Uniek in 
doen en 

laten
Stijn Nijhof

Met welk dier zou je Marco vergelijken?
Een berggeit!

Welk muzieknummer past bij Marco? 
Gabbermuziek!

Als Marco niet met jongeren 

was gaan werken, in welk 

beroep had je hem dan 

gezien? 

Ik denk dat ik Marco een hele 

goede boswachter zou vinden. 

Hij kent veel van de omgeving 

en de natuur/ bossen. Hij 

houdt er ook van om er 

doorheen te fietsen en 

wandelen. Hij houdt ook van 

de dieren. Daarmee zijn de 

uitstapjes en vakanties die hij 

maakt altijd avontuurlijk, dat 

zou bij dit beroep ook wel 

passen. Zoeken naar dieren, 

kijken hoeveel zwijntjes er 

geboren worden, waar is de 

WOLF?! Beetje in een JEEP/ 

terreinwagen rondrijden. 

Praatje maken met mensen in 

het bos. Wellicht wat excursies 

doen. Misschien wel een goede 

boswachter voor 

kroondomein Het Loo.

Wat wens je Marco toe?

Ik wens Marco meer rust toe, 

hij heeft het druk gehad zowel 

met werk als privé. Ik wens 

hem toe dat hij de jaren dat hij 

dit bijzondere beroep nog mag 

uitvoeren, dat lekker op zijn 

manier doet en daarmee nog 

veel voor jongeren kan 

betekenen. 



Wat doe jij nu voor werk?

Ben mantelzorger voor mijn best nog vitale 

vader van 89. Oppasoma voor Puck (4) en Kick 

(1).

Doe op de achtergrond wat vrijwilligerswerk 

voor de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. 

Bezorg af en toe bloemetjes voor Bloemendok 

Apeldoorn wat in de prachtige Nettenfabriek 

zit. Na met plezier 19 jaar gewerkt te hebben 

in de psychiatrie en 17 jaar in de politiek is dit 

zo heerlijk!

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Dan woonde ie ergens in een ver land, had een 

manege en een bed & breakfast.

Hoe heb je Marco leren kennen?

Vanuit mijn werk bij GroenLinks Apeldoorn 

raakte ik betrokken bij het JIP. Het 

JIP dreigde begin 2014 te verdwijnen toen 

het nog onder Iriszorg viel. Dat trok ik me 

erg aan, en maakte me met collega’s hard 

voor het voortbestaan. Dus ik kwam 

regelmatig aan de Asselsestraat en leerde zo 

ook Marco en zijn collega’s kennen. Marco 

nam me een paar keer een dagdeel mee 

tijdens zijn werk. Samen de straat op, langs 

voor hem bekende jongeren. Langs plekken 

waar vaak buitenslapers zijn. 

Indrukwekkend.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Vasthoudend, energiek, betrokken, hart 

voor de doelgroep, soms een olifant door de 

porseleinkast ;) en hij is zeker ook 

zorgzaam.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

In mei 2017 gingen we samen naar de “Free 

a girl”-actie die bij restaurant Jules Verne 

gehouden werd. Op het Raadhuisplein stond 

de All you need is love-caravan. Samen met 

Jim Bakkum ging Marco naar binnen en 

legde spontaan een liefdesverklaring af voor 

zijn Carla. <3

Zorgzame olifant
Margien de Vries

Lieve Marco,

Ik wens je toe dat al je dromen en 

wensen die je hebt om de wereld van 

jouw doelgroep te verbeteren uit 

komen.

Dat je gehoord wordt, door de mensen 

die je moeten horen. Die het beleid 

maken. 

Voor je privéleven wens ik je toe dat je 

samen met Carla oud mag worden. 

Veel kan genieten van leuke 

uitstapjes, mooie vakanties, sporten 

en fijne mensen om je heen.

Hij kan soms beter 
wat vaker tot 100 
tellen…

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar wat is volgens 

jou iets wat beter kan?

Hij kan soms beter wat vaker tot 100 tellen…

Wat is zijn beste kwaliteit?

Vasthoudendheid. 

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Een paard. Levenslustig, druk, ongeduldig, fanatiek, chaotisch 

en hard kunnen werken.

Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Bloed, zweet en tranen.



Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Help van The Beatles. Maar dan niet vanuit een 

persoonlijk vraag (misschien ook wel maar dat weet ik 

niet) maar geredeneerd vanuit degene die bij hem 

aanklopt. Volgens hem zal er geen jongere zijn die voor 

niets bij hem om “help” vraagt.

Als Marco niet met jongeren was gaan werken, in 

welk beroep had je hem dan gezien?

Marco zou een hele goede gastheer zijn naar mijn idee 

en of dat in een restaurant is, een kerk of een bordeel, 

hij bezit de kunst om iedereen zich thuis te laten voelen.

Wat wens je Marco toe?

Ik wens hem nog 40 jaar hulpverlener met aandacht 

voor de kwetsbaren toe. En natuurlijk een hele goede 

gezondheid en veel geluk. Enjoy life!!

Ik weet het zo niet maar ben wel 

nieuwsgierig wat hij zelf aangeeft.

De beste kwaliteit van Marco is wat mij 

betreft zijn humor en humeur. Nog nooit 

heb ik hem chagrijnig gezien en ik heb 

altijd lol met hem. Maar misschien denken 

zijn collega’s en zijn vrouw daar wel heel 

anders over. 

Verder zijn sportiviteit en zijn grote 

sociale hart.

Ik ga Marco vergelijken met een pauw 

waarbij ik het pronken achterwege laat. 

Dat doet hij niet. Maar een pauw is 

nieuwsgierig en heeft een goed geheugen. 

Een pauw is lawaaierig en je herkent hem 

van afstand. En een pauw leidt een 

regelmatig leven in kleine families. Ik zie 

hier wel overeenkomsten.

Nog nooit 
chagrijnig gezien

Jan van Asselt

Ik heb Marco leren kennen via mijn werk, eerst 

als medewerker op het team binnenstad bij de 

politie Apeldoorn en later vanuit mijn functie 

als wijkagent in het centrum. Omdat ik hem al 

best lang ken, kan ik niet exact aangeven 

wanneer dit is geweest. Het zal ongetwijfeld te 

maken hebben gehad met een casus rond een 

van zijn cliënten of een aanmelding van een 

nieuwe cliënt voor hem. Ik denk dat het zeker 

wel 15 jaar geleden geweest is.

Ik kan hem omschrijven als een bijzonder 

serieuze en betrokken man die het allerbeste 

voorheeft met de doelgroep waar hij voor 

werkt.

Voor een anekdote neem ik een privé situatie. 

Wij, Marco en ik, wonen behoorlijk dicht bij 

elkaar. Een aantal jaren geleden kwam ik 

terug na een avondje Orpheus en kwam, in het 

donker en een biertje op, lang zijn huis. Ik zag 

de mooie bloeiende bloemen in zijn tuin en 

besloot voor mezelf een klein bosje te 

plukken. Thuisgekomen heb ik er een foto van 

gemaakt en naar hem opgestuurd. 

Tot mijn verbazing vond ik een paar dagen 

later een zakje met bloemenzaad bij de 

voordeur zodat ik zelf zaad kon zaaien. Ik heb 

hem bedankt met de woorden dat het me niet 

bekend was dat diefstal dus kan lonen.

Ik ben wijkagent in het centrum van 

Apeldoorn. Ik heb in mijn wijk de dak- en 

thuislozenopvang. In die zin voel ik me dus 

wel enigszins verwant met Marco.

Tja, wat kan er beter aan hem? 

Volgens mij is hij voldoende reflecterend 

aangelegd, vooral als hulpverlener, dat hij hier 

het beste zelf een antwoord op kan geven. 



Een mens met een open karakter en die zijn best 

doet voor een beter leven voor jongeren die op 

een of andere manier even hulp nodig hebben. 

Ik ken hem niet goed genoeg om te weten wat zijn 

zwakke punten zijn. Ik zou me wel voor kunnen 

stellen dat zijn enthousiasme ook zijn valkuil is.

Dros doet ook veel in het sociale domein, ook hier 

kom ik Marco regelmatig tegen. We helpen elkaar 

regelmatig. Het mooiste uit onze samenwerking 

tot nu toe is dat hij mij belde dat hij een jongeman 

aan een woning heeft geholpen en dat dezelfde 

jongen had aangeven dat hij graag aan het werk 

wilde bij een schoonmaakbedrijf. We hebben er 

toen samen voor gezorgd dat deze jongeman is 

opgenomen in onze afdeling trappenhuizen. Hij 

heeft inmiddels zijn vakdiploma en een vaste 

aanstelling en we zijn nu aan het kijken of we 

hem kunnen helpen met het behalen van zijn 

rijbewijs.

Ik wens Marco veel geluk en gezondheid, dan 

komt de rest vanzelf.

Ergens begin jaren negentig is Marco bij 

Onderhoudsbedrijf Dros Hoenderloo (het 

huidige Dros Schoonmaakdiensten b.v.) in 

dienst gekomen. Hij verrichtte zijn 

werkzaamheden bij onze opdrachtgever 

Vremac in Apeldoorn. 

Uiteindelijk is Marco meewerkend voorman 

geworden van een vijftiental medewerkers die 

samen de machines van genoemde 

opdrachtgever schoonmaakten.

Marco had altijd aandacht voor de mens, een 

echter verbinder. Marco was ook altijd erg 

druk in zijn doen en laten.

Marco had destijds een grote neusring en een 

kale kop. Zijn uiterlijk was eigenlijk het 

tegenovergestelde van wie hij eigenlijk in de 

basis is. 

Mijn vader was indertijd zijn leidinggevende en 

hij heeft mij eens het volgende over Marco 

verteld: “Die jongen heeft een woest uiterlijk, 

maar het is een goede werker en is een best 

jong!”

Momenteel ben ik directeur van de Dros 

Facility Groep B.V., een bedrijf dat 450 

medewerkers in dienst heeft.

Het bijzondere aan Marco is dat het eigenlijk 

niet uitmaakt met wie hij in contact komt, zijn 

gedrag en houding blijft hetzelfde.

Een echte verbinder

Een woest uiterlijk, maar het is een goede werker en een best jong!

Ronald Dros

Met welk dier zou je Marco 

vergelijken?

Marco is te vergelijken een volwassen 

puppy.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Vroeger pasten ska en punk-muziek bij 

hem, ik zou me kunnen voorstellen dat hij 

nu naar rapmuziek luistert. Maar dat is een 

aanname.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken dan had hij een baan gevonden 

waarin hij kan opkomen voor mensen die 

even wat hulp nodig hebben op welk 

gebied dan ook.



Vera Witteveen 

Wat is het meest bijzondere wat je met Marco 

hebt meegemaakt?

Dan kom ik toch op de dag dat ik hem leerde 

kennen bij de jongerenbus, dat hij volmondig 

zei: Ik ga jou helpen.

Wat is zijn beste kwaliteit?

De aanpak die hij heeft, en het doorzettings-

vermogen bij tegenzin van de ander.

Met welk dier zou je hem vergelijken?

Met een leeuw; hij laat zijn prooi niet meer los.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

You'll never walk alone. Hij geeft je het gevoel dat 

je nooit alleen staat.

Als Marco niet met jongeren was gaan werken, 

welk beroep dan?

Ik kan zo geen ander beroep verzinnen, dit is op 

zijn lijf geschreven.

Wat wens je Marco toe?

Dat hij de waardering mag krijgen die hij verdient 

(voor mij persoonlijk verdient hij een standbeeld 

en een koninklijke onderscheiding).

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik kwam bijna elke week bij de jongerenbus bij 

de parkeerplaats bij Sprengenpark. Dat was in 

2007. Ik had geen werk, geen school en was 

verslaafd aan drugs.

Jongerenwerker Metin maakte zich zorgen over 

mijn welzijn en schakelde nu achteraf gezien 

Marco Betman in. Die kwam onverwachts bij de 

jongerenbus. En zo kwam de eerste afspraak tot 

stand.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Ik omschrijf Marco als vasthoudend, veroordeelt 

iemand niet over hoe of wie die is. Denkt in 

oplossingen en niet in problemen. Hij is een 

aanpakker.

Op zijn lijf geschreven

You'll never walk alone. Hij geeft je het gevoel dat je nooit alleen staat.



Maar hij was er ook voor mij en mijn meisjes 

en heeft ons geleerd om hier mee om te gaan 

en niet mee te zakken in de verslaving van mijn 

zoon. Dit is onze redding geweest, zeker die 

van de twee jongere zusjes.

Stage lopen

Dan gaat mijn oudste dochter een opleiding 

maatschappelijk werk en dienstverlening doen 

en Marco werkte in 2010 veel samen met 

Wisselwerk en kwam hiermee in contact met 

buurtvereniging Sprengendorp waar mijn 

vader haar opa voorzitter van deze vereniging 

was en Marco heeft mijn dochter toen 

benaderd om stage bij hem te komen lopen om 

zo een ingang naar haar opa te vinden; een 

voor ons lieve maar zeer eigenwijze man. Dit is 

ook zo gebeurd en naar ieders tevredenheid.

Hier gaat een poos overheen. Mijn dochter 
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Op allerlei manieren 
bij onze familie 
betrokken

Dit is onze redding 
geweest, zeker die 
van de twee zusjes.

Ik heb Marco leren kennen als hulpverlener voor 

mijn zoon. Marco was in die tijd jongerenwerker 

in onze buurt, in Apeldoorn centrum en Orden. 

Hier woonde ik als alleenstaande moeder met drie 

kinderen.

Ik heb heel lang nagedacht over welk jaar dit 

geweest moet zijn maar ik weet het niet meer 

precies. Mijn zoon is nu 37 en hij zal toen ongeveer 

14 of 15 geweest zijn. Ik besef me nu dat dit dus 

echt in de beginjaren van Marco als 

jongerenwerker is geweest.

Drugsgebruik

Het ging niet goed met mijn zoon thuis; 

drugsgebruik en veel agressie door zijn ADHD. 

Ook kwam hij regelmatig niet thuis en verbleef 

dan op straat. Zo is hij in beeld gekomen bij Marco.

Voor die tijd waren er al veel hulpverleners 

geweest maar niets had hem geholpen. Maar 

met Marco was het anders. Hij stond niet 

boven de jongens maar naast de jongens, 

dacht mee en probeerde zo een goede 

oplossing voor de problemen te vinden.

Zo kwam hij ook bij ons thuis en dat was denk 

ik de grootste hulp, hij heeft mij laten inzien 

dat als iemand echt niet geholpen wil worden 

dit ook niet gaat. En dit was het geval met 

mijn zoon, hoe jammer ook. 

Marco heeft tot aan zijn 18e regelmatig samen 

met ons een poging gedaan om hem te 

bewegen om af te gaan kicken van de drugs 

maar dit is helaas tot op de dag van vandaag 

niet gelukt.

Marian Borghoff-Kraaijenhof loopt niet meer stage en Marco wil graag met 

de jongerenbus op het speelveld staan eens 

per week, om zo de jongeren in de omgeving 

van het Sprengendorp te helpen en een 

aanspreekpunt te zijn. Maar weer liep hij 

tegen die toch wel eigenwijze voorzitter op.

Pittig gesprek

Hij bedacht wellicht kan de dochter mij helpen 

en zo kwam er bij mij thuis een motor voor 

rijden en daar was Marco met de vraag: kan je 

mij helpen. We zijn samen in gesprek gegaan 

met mijn vader en dit was een pittig gesprek. 

Waarin we samen heel veel 

overtuigingskracht aan moesten wakkeren om 

hem zover te krijgen want het waren veel 

beren op zijn pad.

Maar toen ik zei wat vind je ervan wat Marco 

allemaal voor je kleinzoon heeft betekend, gaf 

hij aan: ja dat was zo fijn. En toen ik daarop zei 

waarom gun je een andere grootouder dit ook 

niet, besefte hij: ja ik hou de goede 

hulpverlening nu tegen en ging overstag en de 

jongerenbus mocht komen.

Zo zie je Marco is al heel wat jaren en in 

verschillende hoedanigheden in ons leven.

Hij stond niet boven 
de jongens maar 
naast de jongens.



Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Ik kan geen zwak punt bedenken. Misschien 

dat hij moet leren om het werk wat vaker 

los te laten.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Ik denk dat ik zijn sterke kanten wel goed 

genoeg beschreven heb hij is er één uit 

duizend.

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Ik zou Marco vergelijken met een tijger hij 

bijt zich vast en laat niet meer los .

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Imagine van John Lennon.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Ik zie Marco ook wel in de politiek waar hij 

heel veel kan betekenen voor alle jongeren 

in Nederland.

Wat wens je Marco toe?

Ik wens Marco nog heel veel jaren aan 

werkplezier en dat nog heel veel jongeren 

van zijn hulp mogen genieten maar ook 

ouders, broers en zussen.

En ik wens hem dat hij nog mee mag maken 

dat er geen zwerfjongeren meer bestaan 

maar dat is denk ik een te nobele gedachte.

Hoe omschrijf je Marco in zijn werk?

Marco staat naast de mensen die hij helpt en 

niet boven de mensen. Hij werkt vanuit zijn 

gevoel en niet vanuit zijn verstand. Denkt in 

mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. 

Bijt zich vast en laat niet meer los geeft nooit 

op.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Ik vind het leukste wat ik mee heb gemaakt 

het gesprek met mijn vader we waren 

allebei zo zenuwachtig en het was echt een 

heel stevig gesprek waarin ik Marco af en 

toe zag kijken van heb ik dit wel goed 

gedaan er komt zo een familieruzie van 

maar dit was gewoon de manier van aanpak 

bij mijn vader anders overtuigde je hem 

niet.

Wat doe jij nu voor werk?

Op dit moment ben ik leerling 

gehandicaptenzorg. Ik ben op mijn 57e na 

heel lang in het bank- en verzekeringwerk te 

hebben gezeten begonnen aan een opleiding 

VIG/MZ op het ROC en ben werkzaam op 

’s Heerenloo.

Ik zou Marco 
vergelijken met een 
tijger. Hij bijt zich 
vast en laat niet 
meer los.

Outreachend werk: op zoek naar 
buitenslapers en jongeren in 
verborgen hoekjes.



De gedrevenheid is een enorme kwaliteit, vooral 

niet door laten afremmen @Marco! Maar als 

duursporter zou je toch moeten weten dat de 

finish halen soms een kwestie van lange adem is 

hè😉

Wat is zijn beste kwaliteit?

Mensen enthousiasmeren. Doet ie goed!

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Marco zal altijd die jonge hond blijven. Altijd vol 

energie, altijd speels, altijd goedlachs.

Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Born to be wild😉

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien? (en waarom)

Sportcoach. Marco mag zelf natuurlijk graag 

sporten, maar kan ook altijd anderen goed 

motiveren. Dat doet hij natuurlijk in zijn werk 

met jongeren, maar zou dat ook in de sport heel 

goed kunnen.

Wat wens je Marco toe?

Heel veel geluk in het leven. Het is hem enorm 

gegund en wat mij betreft ook dik verdiend!

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco denk ik in 2010 leren kennen toen 

ik zelf net begon als coördinator van het dak- en 

thuislozenwerk van Menorah.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Zeer gedreven, vol passie, met vaak goeie 

ideeën!

Wat is het meest bijzondere wat je over 

Marco hebt gehoord?

Het leukst vond ik toen Marco twee van zijn 

passies combineerde: hardlopen en het werken 

met zwerfjongeren, door zich met een groepje 

jongeren in te schrijven voor de 

Midwintermarathon en daar elke week met 

elkaar voor te trainen.

Dat hij naar Noord-Korea afreisde om daar een 

hardloopwedstrijd te lopen vind ik ook nog 

steeds echt uitzonderlijk en typerend voor 

Marco.

Wat doe jij nu voor werk?

Op dit moment ben ik naast gemeenteraadslid in 

Apeldoorn beleidsmedewerker voor de 

gemeente Berg en Dal, bij Nijmegen.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Marco wil soms teveel, te snel. In zijn passie 

loopt hij dan anderen voorbij of kan hij maar 

moeilijk het geduld opbrengen dat soms nodig is 

om je wensen gerealiseerd te zien worden. 

Altijd die 
jonge hond

Zijn beste 
kwaliteit: mensen 
enthousiasmeren. 
Doet ie goed!

Ben Bloem



Een hele triathlon. Poehhhhhh respect hoor.

Marco zou je kunnen vergelijken met een 

lieve dolfijn. Tevens dolfijn om mee samen 

te werken.

Als Marco niet met jongeren zou werken zou 

hij een geweldige politieagent zijn.

Marco je bent een topper.

Ik, Fransjan Derks, Politie Apeldoorn, heb 

Marco leren kennen in de jaren 90. Samen 

zaten wij in het straatgroepenteam jeugd 

onder leiding van Simone Rosenbrand. Wat 

hebben wij samen een lol gehad. Naast 

samen lol ook hard gewerkt met als doel de 

jeugd een beetje te helpen.

De lach en het enthousiasme van die kale 

Marco blijft mij altijd bij. Dat is echt een 

kwaliteit.

Verder was ik enorm onder de indruk van 

zijn sportieve activiteiten.

De lach, het enthousiasme, 
dat is echt een kwaliteit

Fransjan Derks

Hij zou een 
geweldige 
politieagent zijn



Weinig zitvlees

Zonder oordeel (over)ziet hij de situatie en 

handelt daarnaar. Verder zorgt hij er ook 

voor dat er op maat hulpverlening komt voor 

specifieke situaties en eigenlijk zijn alle 

situaties met jongeren specifiek. Verder is hij 

nieuwsgierig naar nieuwe, en creëert niet 

bestaande mogelijkheden.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Marco heeft naar mijn mening twee doelen in 

het leven: het helpen van jongeren die 

onbedoeld in een uitzichtloze situatie terecht 

zijn gekomen en ik denk dat het tweede doel 

is dat hij zich realiseert wat een goed leven 

hij heeft en daar dan ook van wil genieten.

Wat doe jij nu voor werk?

Als adviseur openbare orde en veiligheid 

werk ik voor de gemeente Apeldoorn. Met 

mijn collega's en overige ketenpartners 

werken we aan een veilig Apeldoorn, dat 

geldt voor zowel de stad als voor de 

inwoners. 

Marco geeft me zo nu en dan de achtergrond 

weer en geeft argumenten over bijvoorbeeld 

waarom een bestaande voorziening net niet 

voldoet voor een bepaalde groep en dat daar 

dan echt iets anders voor geregeld moet 

worden. 

Het is dan niet zo dat het gelijk geregeld 

wordt, maar het helpt het gesprek op gang te 

brengen en toe te werken naar oplossingen 

op maat. 

Dat gaat van het afsluiten van een gaskraan 

tot het regelen van opvang bij temperaturen 

van -20c.

Hoe heb je Marco leren kennen?

In de beginjaren van mijn werk bij de gemeente 

Apeldoorn als beleids- medewerker openbare 

orde en veiligheid heb ik Marco leren kennen. 

Dat zal ergens rond 2005 zijn geweest. Alhoewel 

ik het me niet meer helemaal precies herinner 

was dat tijdens een overleg ongetwijfeld over 

jeugd. 

Er waren meerdere ketenpartners aan tafel. 

Marco had niet veel zitvlees; tijdens de 

vergadering stond hij op en ging weg. Niet op 

een onbeleefde manier, hij ging gewoon weer 

aan de gang met het helpen van jongeren.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is erg bevlogen en begaan met zijn werk, 

maar verliest zichzelf daar niet in. Hij behoudt 

zijn professio- naliteit. Hij is integer. Hij heeft 

een hands-on mentaliteit en weet anderen in 

hun waarde te laten. Wanneer een jongere het 

moeilijk heeft, probeert hij zo direct mogelijk te 

helpen: op een laagdrempelige manier, zonder 

intake-formulieren, aanvragen, en vooraf gedoe 

over vergoedingen. 

Wat is Marco’s beste kwaliteit?

Het gesprek aangaan, het betrekken van mensen, 

klaarstaan voor anderen en het doorzetten, alhoewel 

hij geloof ik zijn streeftijd op de 5 km nog niet heeft 

behaald?

Met welk dier zou je hem vergelijken?

Een kat; ongetwijfeld: gaat zijn eigen gang, kiest zijn 

eigen weg, maar is toch gezellig.

Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Waarschijnlijk 'the eye of the tiger'.

Tijdens de vergadering 
stond hij op; hij ging 
weer aan de gang met 
het helpen van jongeren.

Maaike Boomkamp

Als Marco niet met jongeren was gaan werken, 

in welk beroep had je hem dan gezien?

Zelfstandig bomensnoeier of iets dergelijks. Ik 

denk wel dat het iemand is die een grote mate van 

zelfstandigheid in zijn functie wil, maar ook samen met 

anderen wil werken, ik weet dat hij graag 

buiten is, op pad en ook graag fysiek bezig is.

Wat wens je Marco toe?

Marco wens ik Apeldoorn toe als stad waarin iedereen 

een dak boven zijn hoofd heeft en waarbij er geen sprake 

is van overleven, maar van gewoon leven.



Een echte duizendpoot
Veelzijdig en met allerlei dingen tegelijk bezigTineke Bonnink

Toen hij zeven was, ging hij samen 

met een buurjongetje boxen bij ABCC.  

Daar heeft hij heel wat bekers 

gewonnen. En tussendoor ging hij ook 

naar de padvinderij.

Marco is geneigd om alles naar zich 

toe te trekken en pakt alles aan wat op 

zijn pad komt. Hij ontdekt steeds 

nieuwe activiteiten en interesses. 

Marco heb ik 53 jaar geleden leren 

kennen toen ik hem op de wereld heb 

gezet. 

Wij woonden toen op de Korte 

Nieuwstraat, nummer 12.

Van kleins af aan is Marco al heel 

actief: hij begon met zwemmen, ging 

verder met de reddingsbrigade en 

daarna bij Theo ten Tije op judo. 

te veel werd bij elkaar.  Hij is een echte 

duizendpoot: veelzijdig en met allerlei 

dingen tegelijk bezig.

Het werk dat Marco nu doet, is hem 

op het lijf geschreven. Hier kan hij al 

zijn energie in kwijt en anderen 

helpen. 

Ik hoop dat hij dit nog lang met veel 

plezier blijft doen!

Daardoor neemt hij soms teveel hooi 

op zijn vork. 

De jaarlijkse Nieuwjaarsduik in 

Bussloo is maar één van de sportieve 

initiatieven van Marco die hij met veel 

enthousiasme en inzet heeft 

gerealiseerd. Na vijf jaar droeg hij het 

stokje over, omdat hij inmiddels weer 

nieuwe interesses had en het allemaal 



Wat doe jij nu voor werk?

Ik werk nog steeds voor dezelfde organisatie, 

ook bij Stimenz. Was in juli dit jaar 25 jaar in 

dienst en net als Marco begonnen bij 

opbouw/nove, daarna Iriszorg en nu 

Stimenz. Na 24 jaar Asselsestraat ben ik 

sinds een jaar de leidinggevende voor de 

teams op de Noord Veluwe, 

contractcoördinator.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan? 

Hij kan uitermate genante dingen doen; zijn 

teennagels knippen in een vergadering, langs 

je heen lopen en in je oor porren. Vooral 

voor nieuwe collega’s is dat best heftig, die 

durven hem niet altijd op zijn gedrag aan te 

spreken.

Marco aanspreken op gedrag is sowieso best 

lastig; je kan je geen betere en 

enthousiasmerende collega voorstellen als je 

het eens bent, maar ben je het oneens dan is 

het voor Marco gauw persoonlijk en dan is 

het niet prettig omgaan.

Wat is Marco’s beste kwaliteit?

Zijn niet afnemende inzet en passie voor de 

doelgroep; hij zal nooit opgeven in het 

belang van de doelgroep.

Met welk dier zou je hem vergelijken?

Aan de ene kant een soort van troeteldier 

met zijn droopy hondenoogjes maar ook 

een pitbull; hij laat niet los wat in zijn 

hoofd zit. Zijn manier of niet.

Welk muzieknummer past er bij 

Marco? 

Tja ik denk bij Marco ook aan die hele foute 

Nederlandstalige nummers, die zongen we 

tijdens teamuitjes altijd. Maar Hand in hand 

kameraden komt in me op en You’ll never 

walk alone. Dat is natuurlijk Feyenoord 

gerelateerd. Ik heb jarenlang alle 

krantenartikelen van John de Wolf thuis 

over de post ontvangen.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Poeh…nou; wat out of the blue in me 

opkomt; activiteitenbegeleider bij 

bejaarden… Al zouden die ook acuut last 

kunnen krijgen van vermoeidheid of 

adhd….hahahahahah maar in ieder geval 

contact met mensen.

Wat wens je Marco toe?

Alle goeds, gezondheid, liefde, rust en 

geluk.

Hij kan uitermate genante dingen doen

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco in september 1993 leren 

kennen😊, ik kwam toen als stagiaire naar 

het JAC in Apeldoorn aan de Asselsestraat. Hij 

was daar toen volgens mij vooral ook bezig als 

schoonmaker, compleet met hanekam. 

Daarna is hij er natuurlijk op verschillende 

manieren aan het werk geweest, vanuit 

vrijwilliger zijn en betaald.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is enorm gedreven, als hij ergens voor 

gaat, gaat hij er ook voor. Marco is iemand die 

je zijn gang moet laten gaan, die wars is van 

dingen die moeten. Hij legt zijn ziel en 

zaligheid in het werken met de doelgroep 

zwerfjongen, oke ook thuislozen maar hij 

heeft toch wel de meeste affiniteit met de 

zwaardere groep; daklozen en zwervers.

Het is een gezellige collega, die veel sfeer met 

zich meebrengt. Die stemming bepalend is, 

genante dingen doet in team- vergaderingen 

maar met zijn droopy hondenogen met veel 

weg komt.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Waar moet ik beginnen, er is zoveel leuks 

geweest. Wat me is bijgebleven is dat hij als 

schoonmaker het vertikte de wc-emmers te 

legen, dat deed hij gewoon niet. Verder 

hebben we veel meegemaakt; weekenden weg 

met het team zelfs een reis naar Marokko, 

naar een bokswedstrijd, onder IrisZorg samen 

gestreden voor een betere organisatie voor de 

jongeren (samen met andere collega’s). Ik 

weet nog dat we met een teamactiviteit buiten 

liepen en hij aankomende fietsers maande aan 

de kant te gaan om dat wij allemaal op 

proefverlof waren. Wanneer ik tijdens een 

etentje aangaf niet te drinken kwam standaard 

de opmerking: dat mag ze niet van de AA. Daar 

hebben nieuwe collega’s wel eens in 

verwarring om verkeerd.😊

Bianca Lubbers



Met hart en ziel

Gabi & Kamil

Hij heeft plezier in zijn werk en dat straalt hij uit. 

Wat is het meest bijzondere wat je met Marco 

hebt meegemaakt, of over hem hebt gehoord? 

Het meest bijzonder wat ik/wij hebben 

meegemaakt met Marco was dat in de tijd dat wij 

dakloos waren en eigenlijk verder niemand 

hadden dat hij er voor ons was en bij ons langs 

kwam om te kijken of het goed met ons ging en of 

wij nog iets nodig hadden. 

Het meest bijzondere moment vond ik dat hij

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco leren kennen op een pizzaparty 

in de Herberg in 2012. Kamil heeft Marco 

voor het eerst ontmoet via Ronald Dashorst 

bij de maaltijd voor jongeren. In 2013.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco wil altijd iedereen helpen en doet dit 

met hart en ziel, hij zet zich echt in voor de 

jongeren en anderen, zelfs in zijn vrije tijd. 

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Een racepaard. Omdat hij heel veel doet in 

korte tijd (snel is) en hij erg lief en 

betrouwbaar is.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Eye of the Tiger.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien? 

Professioneel sporter omdat hij naast 

jongeren helpen erg actief is, hij is veel aan 

het hardlopen fietsen en paardrijden.

Wat wens je Marco toe?

Alle goeds en dat hij ooit een Ford Mustang 

kan kopen.

met de kerst zonder dat wij dit wisten bij 

ons schuurtje kerstpakketten had 

neergelegd, zodat wij ook een beetje een 

kerstgevoel kregen.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik werk nu bij ’s Heerenloo (persoonlijk 

begeleider).

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Het enige dat ik kan bedenken is dat Marco 

soms ook niet hoeft te helpen, vaak helpt hij 

mensen nog als hij vakantie heeft. Hij zou 

dit niet moeten doen.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Dat hij met hart en ziel zijn werk uitvoert en 

je echt kan merken dat hij je oprecht wil 

helpen.



Hoe ik Marco heb leren kennen?

Ik ‘kende’ Marco nog vanuit zijn jongere jaren 

toen hij bij ABCC bokste, 1984/1985. Volgens mij 

zat hij bij de lichtgewichten en waren ze erg blij 

met zijn prestaties. Joop en Ome Henk waren toen 

degenen die veel tijd aan hem besteedden. De 

familie van mijn ex was toen betrokken bij ABCC 

vandaar dat ik daar vaak kwam. We hebben zelfs 

destijds samen nog gevist bij de forellenkwekerij 

in Apeldoorn. James Put was ook nog een 

bekende naam en Orhan Delibas. Marco vond ik 

destijds een stille en verlegen jongen, hij viel niet 

echt op.

Eigenlijk leerde ik Marco vele jaren later pas echt 

kennen. Dat was in 2010/2011. Toen wist ik nog 

niet dat hij de Marco van ABCC was. Marco was 

destijds de hulpverlener van mijn zoon Mark Vos, 

had wat meer haar op zijn hoofd maar verder een 

hele andere persoonlijkheid dan in de jaren 80. 

Dankzij Marco voelde Mark zich begrepen en hij 

vond Marco een toffe begeleider waarbij hij zich 

geen nummer voelde. 

Marco kocht nog weleens shag voor Mark en hielp 

hem aan woonruimte en vele. andere dingen 

waardoor Mark zich geen nutteloze loser voelde 

(zoals hij zelf zei). Nooit liet Marco Mark in de 

steek.

uitgekomen met gedichten die Mark maakte in 

zijn heftige periode.

Regelmatig hebben we toen om de tafel gezeten 

(bij het Jip boven op een klein en warm 

zolderkamertje) om te praten over de 

vervolgstappen en doelen van Mark en hoe het 

met hem ging. 

Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat Marco de 

reddende engel voor mijn zoon Mark was.

Kerstpakket

Daarna heb ik Marco gevolgd via social media en 

voelde ik me altijd betrokken bij zijn werk en de 

doelgroep waarmee hij werkt. Elk jaar kwam hij 

ook nog bij Mark om een kerstpakket te brengen 

of om hem uit te nodigen voor iets.

Marco heeft jaren later contact met Mark 

opgenomen voor het boek Buitenspel, waarin 

stukjes beschreven zijn over het leven van Mark 

en foto’s natuurlijk. Ik weet nog dat Mark dit eng 

vond maar het toch maar deed (voor Marco).

In 2019 ging het niet zo goed met Mark. Hij heeft 

besloten om niet meer op deze wereld te willen 

leven. Marco kwam ik toen weer tegen en dat 

deed mij goed. 

Dat zelfs hij voor Mark zijn afscheid kwam en 

zich nog steeds betrokken bij ons voelde.

Geweldige werkgever

Vanaf dat moment kwamen we elkaar steeds 

vaker tegen en vanwege mijn huidige werk 

(Jongerenzorg) kregen we ook weleens met 

elkaar te maken. En zelfs mijn dochter Rachel 

loopt nu stage bij Marco en doet ondertussen een 

opleiding Social Work. Zij heeft een geweldige 

‘werkgever’ aan Marco,

Van stille jongen 
tot reddende engel

Louise van Veldhuizen Ook buiten werktijd zocht Marco Mark op en dat 

werd erg gewaardeerd. Dankzij Marco en 

voormalige collega Mila kreeg Mark een eigen 

woonruimte in Beekbergen. Ook is er een boek 

Jongeren van mijn werk deden (en doen weer) 

mee met het theater- project en ook daar 

spreken we elkaar regelmatig en Marco nodigt 

mijn jongeren weleens uit om ergens ook aan 

deel te nemen waardoor zij ook ergens komen 

waar zij nooit gekomen zijn of de middelen niet 

hebben om het te doen. 

Ook zij voelen zich gewaardeerd door Marco en 

zien hem als een toffe peer.

Hoe omschrijf ik hem in zijn werk?

Marco is erg betrokken. Te betrokken. Ik kom 

hem zelfs in zijn vrije tijd nog tegen als hij 

bijvoorbeeld bij het theaterproject komt kijken. 

Marco begrijpt de jongeren en doet er echt alles 

aan om ze te helpen. Jongeren die dak- en/of 

thuisloos zijn en jongeren die een grote rugzak 

met ellende met zich meedragen. Marco 

veroordeelt niet, Marco is er gewoon en laat ze 

zich gewoon (en soms zelfs speciaal) voelen, ze 

horen erbij.



Er is heel veel goed aan Marco. Maar wat is 

volgens jou iets wat beter kan?

Marco is soms lekker warrig en eigenwijs. Maar 

dat is Marco. Zijn zwakke punt zijn de jongeren 

en daar gaat volgens mij veel vrije tijd in zitten.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Inzet, doorzettingsvermogen, zich niet af laten 

schepen, empathie, positiviteit.

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Om heel eerlijk te zijn….met de ezel uit Shrek. Zo 

gek als een stuiver, soms wat onbenullig maar 

zeker heel erg betrokken en zoekende naar 

oplossingen.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Geen idee. Als ik hem af en toe zie dansen dan 

denk ik aan de Klompendans.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Docent, maar dat is ook weer met jongeren. 

Bejaardenzorg, omdat hij zo gek is met zijn 

moeder. 

(Positieve) coach: omdat hij mensen motiveert, 

optimistisch is, positief en nooit opgeeft.

Wat wens je Marco toe?

Ik wens hem alles toe waar hij gelukkig van 

wordt/blijft, maar vooral een goede gezondheid 

en dat hij nog heel lang dit werk mag en kan 

blijven doen.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt, of over hem hebt 

gehoord.

Marco is gewoon af en toe zo gek als een 

stuiver. Heerlijk maf. Regelmatig lachen we 

over de stomste dingen. Voordat ik hem leerde 

kennen bij de theatergroep hadden we nog niet 

zoveel contact. Bij een workshop waar Juvat

aan meedeed zaten Marco en ik naast elkaar te 

genieten van alles en ineens zegt hij: ‘hee psstt, 

kijk eens’. Waarbij hij zijn broekspijpen 

omhoog deed en mij vol trots liet zien dat hij 

twee verschillende sokken aan had. Een met 

watermeloenen geloof ik en de andere weet ik 

niet eens meer. 

We moesten stil zijn omdat Juvat druk was met 

uitleggen. Hilarisch want ik hoorde al van mijn 

dochter dat Marco altijd verschillende sokken 

aan had en nu zag ik zelf hoe Marco vol trots en 

ondeugd mij zijn sokken liet zien.

Wat doe jij nu voor werk?

Ik ben teamleidster bij Jongerenzorg 

Apeldoorn. Wij begeleiden jongeren ambulant 

in een zelfstandige woonruimte van 

Jongerenzorg.

Bij een workshop 
zaten Marco en ik 
naast elkaar en ineens 
zegt hij: ‘hee psstt, kijk 
eens’.



Er is heel veel heel goed aan Marco. 

Maar wat is volgens jou iets wat beter 

kan?

Bellen tijdens de lunch of whatsappjes 

sturen met elke letter 1 bericht.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem 

dan gezien?

Het jongerenwerk is Marco op zijn lijf 

geschreven, maar als ik dan wat anders 

moet verzinnen dan zou het een baan zijn 

waar hij zijn tomeloze energie in kwijt 

kan. Sportleraar misschien?

Wat wens je Marco toe?

Ik wens dat je maar vaak in de maling 

genomen mag worden door je collega’s!

Nee, alle gekheid op een stokje. Ik wens je 

qua werk nog vele jaren vol met passie en 

energie om deze schitterende doelgroep 

verder te helpen in hun leven, je betekent 

zo ongelofelijk veel voor de jongeren! 

Naast het werk wens ik je alle geluk, 

gezondheid en liefde toe!

Wat is Marco’s beste kwaliteit?

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

Dit doet hij niet alleen bij de jongeren die hij 

helpt, ook bij zijn ketenpartners in de 

uitvoering maar ook bij bobo’s die kunnen 

helpen met het veranderen van beleid.

Met welk dier zou je hem vergelijken?

Een pitbull, als hij eenmaal zijn tanden er in 

vast heeft gebeten dan laat hij niet zomaar 

meer los.

Welk muzieknummer past er bij Marco? 

Happy van Pharrel Williams of Keep your head

up van Ben Howard.

Doorbraken dankzij 
kritische blik op het 
systeem

Salades, tosti’s of een boterhammetje met 

pindakaas? Hoe dan ook: volgende keer 

graag bellen ná lunchtijd!

Een baan waar hij 
zijn tomeloze 
energie in kwijt 
kan. Sportleraar 
misschien?

Hoe heb je Marco leren kennen?

Als trajectregisseur voor de doelgroep dak-

en thuislozen van de gemeente Apeldoorn 

kan je niet om Marco heen. Toen ik in 2017 

begon met dit werk, duurde het niet lang 

voordat ik aan Marco werd voorgesteld door 

Jolijn Overvelde. De eerste ontmoeting was 

hoogstwaarschijnlijk op het Activerium, aan 

de Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Marco is zo ontzettend gedreven en 

gepassioneerd om de zwerfjongeren van 

Apeldoorn verder te helpen. Door met een 

kritische blik te kijken naar ‘het systeem’ lukt 

het hem om doorbraken te realiseren.

Wat is het leukste/meest bijzondere wat 

je met Marco hebt meegemaakt?

Hij heeft er een handje van om te bellen 

tijdens lunchtijd. Door het

thuiswerken van de afgelopen tijd stond ik 

regelmatig in de keuken de lunch te maken 

terwijl we overlegden over een bepaalde 

casus of situatie. Terwijl ik salades, soepen of 

tosti’s aan het maken was, kwam hij niet 

verder dan een boterhammetje met 

pindakaas (met stukjes als ik mij niet vergis 

brrrrrrr).

Wat doe jij nu voor werk?

Coördinator Trajectregie bij de gemeente 

Apeldoorn.

Rianne Vlogtman



Hij gaat er écht 
helemaal voor

Josee Jansen

geeft hij zich helemaal aan zijn werken met de 

zwerfjongeren. Letterlijk zei hij ook: tot aan mijn 

dood zal ik me altijd voor hen blijven inzetten.

Ik denk bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsduik bij 

Bussloo zo’n 20 jaar geleden. Hij wist een paar jaar 

een paar mensen zo gek te krijgen om op 1 januari 

vóór dag en dauw tenten op te zetten, warme 

chocolademelk, glühwein, hamburgers, broodjes 

knak etcetera te verkopen aan de deelnemers. 

Ja, Marco, wie kent hem niet; ik ken hem denk ik 

25 jaar.

Ik heb hem leren kennen toen wij samen met 

“risicojongeren” werkten. In het begin zei Marco 

altijd: ik ga er helemaal voor… ik vond het stiekem 

niet heel bijzonder want wat zegt dat nou. 

Inmiddels weet ik wat hij bedoelde en wat hij nog 

steeds waarmaakt. Met ‘ik ga er helemaal voor’

Het lopen van de triathlon: we gingen met 

een aantal collega’s Marco aanmoedigen: 

opbrengst alweer voor zijn zwerfjongeren.

Het lukt(e) Marco regelmatig om anderen 

voor hem te laten werken, bijvoorbeeld als 

er geld voor fondsen moest worden 

aangevraagd; hij zette zijn netwerk in. Maar 

altijd met maar één doel: alles voor zí j n

zwerfjongeren.

Ik wens Marco toe dat hij nog heel lang 

mag leven, want dan kunnen zí j n

zwerfjongeren nog lang van hem genieten.

Hoera voor Marco👌😘

Opbrengst was niet spectaculair want na 

zo’n koude onderdompeling wilden 

mensen zsm naar huis. 

Maar de opbrengst uiteraard voor de 

zwerfjongeren, die overigens zelf ook te 

water gingen; Marco wist hen te 

enthousiasmeren.

Wat ik me herinner van lang geleden zijn 

ook de teamvergaderingen. We waren best 

heel serieus, maar ik denk dat wij van het 

uur in de week minstens de helft van de 

tijd de slappe lach hadden om de malle 

streken van Marco die ik hier verder niet 

zal noemen…



Een student met 
een raar verhaal

We besloten het gesprek aan te gaan en zo trof 

ik ‘Marco Betman is de naam’ aan bij het Jac

op de Asselsestraat in A’doorn. 

Marco gaf aan dat hij van een cursist had 

gehoord over de opleiding en dat het zijn 

droom was met randgroepers te gaan werken 

en daarnaast de speciale methodiek die ten 

behoeve van dit werk was ontwikkeld, onder 

de knie te krijgen.

Veel vragen

Natuurlijk had ik veel vragen. Hoezo twee keer 

een mbo-opleiding? Financiering: hoe doe je 

dat want de overheid gaat echt niet twee keer 

een zelfde soort studie bekostigen. Je moet een 

werkplek hebben: niet zo eenvoudig. En je 

opleidingsniveau is veel hoger dan dat van de 

andere cursisten.

Overtuiging

Ondanks al mijn vragen hadden we een heel 

leuk gesprek met een jongeman die vast 

besloten was de opleiding tot 

randgroepjongerenwerker te gaan volgen.

Deze overtuiging en de kracht waarmee Marco 

dit naar voren bracht met bovendien 

antwoorden op alle bedenkingen die ik had, 

Ergens in 1993 had ik een afspraak in mijn 

agenda staan, er zou een intake plaatsvinden met 

Marco Betman.

Ik werkte als docent aan de Opleiding tot 

Randgroepjongerenwerker in Zwolle. Deze 

opleiding had een unieke status in Nederland. Er 

werden mannen en vrouwen tussen 20 en 50 jaar 

aangenomen. Belangrijk was dat zij middels deze 

driejarige deeltijdopleiding een ‘kans’ kregen hun 

leven op de rails te krijgen. 

Er waren geen vooropleidingseisen en over het 

algemeen was het opleidingsniveau heel laag.  De 

aanmelding vond meestal plaats door 

verwijzingen van instellingen voor 

jongerenwerk/ randgroepenwerk. De cursisten 

kwamen uit het hele land.

Wat te doen?

Begin jaren negentig vertelde iemand me dat hij 

mogelijk een kandidaat had voor de opleiding 

maar dat er een beetje ‘een raar verhaal’ omheen 

zweefde. Het geval was namelijk dat deze cursist 

al een mbo-opleiding had afgerond maar 

desondanks de randgroepopleiding wilde volgen. 

Dus…nog een mbo-opleiding. 

Tja…wat te doen? 

Synco van der Sluis

Uit Marco’s foto-album



Samen togen we naar Rotterdam en hadden 

daar een gesprek waarin Marco ook nu weer 

rustig zijn bedoeling aangaf. De stage werd 

geaccepteerd en Marco ging drie dagen in de 

week aan de slag in de Pauluskerk. Ook nu 

weer wist hij zich een positie te verwerven. 

Overnachtingen in Rotterdam regelde hij op 

‘zijn Marco’s’!

De eerste keer dat ik op bezoek kwam voor het 

begeleidingsgesprek was Marco zichtbaar 

geïmponeerd van wat hij allemaal in de 

Pauluskerk tegenkwam en meemaakte. Zelf 

was ik heel erg onder de indruk van het werk 

dat dominee Visser verrichtte en ben Marco 

heel dankbaar dat ik dit door zijn stagekeuze 

enigszins kon meemaken. 

Na de opleiding heeft Marco gesolliciteerd bij 

Streetcornerwork in Amsterdam en dat werd 

zijn eerste betaalde baan.

Tot slot: 

Ik heb nu zo’n 27 jaar contact met Marco en dat 

is heel fijn. Ik vind hem een stabiele, 

authentieke man. 

Ben steeds weer onder de indruk van zijn 

betrokkenheid bij de doelgroep. 

En zijn keuze voor Apeldoorn begrijp ik: Marco 

heeft mij tijdens het opleidingstraject eens een 

keer toevertrouwd dat hij ’later’ in Apeldoorn 

wilde gaan werken om de positie van 

zwerfjongeren aan te pakken. 

Dat is hem gelukt mede middels de Stichting 

Zwerfjongeren Apeldoorn die hij eigenhandig 

heeft opgezet en ik vind het heel bijzonder dat 

hij me heeft gevraagd adviseur hiervan te 

willen zijn.

Welk lied? : ik kies voor ‘Laat me’ van Ramses Shaffy

en dan met name het couplet met de tekst: ik zal mijn 

vrienden niet vergeten, want wie me lief is blijft me lief, 

en waar ze wonen moest ik weten, maar ‘k verloor hun 

laatste brief.

Welk dier? Dit dier moet de volgende eigenschappen 

hebben wil het enigszins met Marco kunnen worden 

vergeleken:  *vasthoudend *aanhankelijk *enthousiast 

*betrokken *ruwharig. Een dier met genoemde 

eigenschappen bestaat niet dus stel ik voor een hond te 

kruisen om genoemde kenmerken vorm te geven. Dat 

betekent dat we een pitbull kruisen met 

een hazewindhond en vervolgens dan weer met een 

chihuahua.

Als Marco niet met jongeren zou zijn werken…wat 

dan? Moeilijk voorstelbaar maar als ik een keuze zou 

moeten maken dan denk ik aan ‘banketbakker’. Dit zal ik 

motiveren: altijd als Marco bij me op bezoek komt en ik 

iets lekkers neerzet bij de koffie is het schaaltje steevast 

leeg waarbij ik wel moet zeggen dat hij steeds vraagt: 

‘mag ik er nog eentje?’

Tenslotte: ik wens Marco toe dat hij nog heel, heel erg 

lang via zijn stichting van betekenis kan blijven voor het 

welzijn van jongeren.

bracht me er toe de staf van de opleiding te 

vragen Marco als cursist in te schrijven. 

De financiering bijvoorbeeld loste Marco zelf op 

door het gesprek met de Sociale Dienst met succes 

aan te gaan. Bijzonder knap.

En zo begon Marco in 1993 met de driejarige 

opleiding en startten onze 

begeleidingsgesprekken. Hij was zeer 

gemotiveerd en dat blijkt onder andere uit het feit 

dat ‘ie op maandagen liftend uit Assen kwam. 

Vriendin zette hem af bij de snelweg en ‘op het 

duimpje’ was Marco altijd aanwezig. De reiskosten 

die hij zo uitspaarde mondden uiteindelijk uit in 

een prachtige fiets. De opleiding vond Marco 

boeiend maar dan met name het praktische deel. 

Het theoretische deel was minder aan hem 

besteed en soms simpelweg een ramp.

Meer uitdaging

De groep waarin Marco studeerde bestond uit 

zo’n 20 mannen en vrouwen uit het hele land. Vele 

van hen hadden een enorm grote ‘levenservaring’. 

Bijzonder was te zien hoe Marco in deze groep z’n 

plek had, over het algemeen rustig aanwezig en 

door iedereen geaccepteerd.

Op enig moment gaf Marco aan dat hij wat meer 

uitdaging in het werk zocht en hij stelde voor om 

Apeldoorn te verruilen voor Rotterdam en te 

kijken of hij stage kon gaan lopen in de 

Pauluskerk bij dominee Hans Visser. 

Ik schrok wel van zijn voorstel omdat dit wel een 

hele spannende plek voor een stagiair zou zijn. 

Pauluskerk Rotterdam: 

in de 80/ 90- er jaren stonden de kranten 

regelmatig bol van nieuws over Perron 0. Op dit 

perron van het Rotterdams station kwamen vele 

verslaafden en randgroepen samen. Dit was nood 

gedwongen hun plek en er gebeurde veel dat het 

daglicht niet kon verdragen. Dominee Hans 

Visser ontfermde zich over hen en bracht hun 

(soms) erbarmelijke positie over het voetlicht. 

Dit werd hem lang niet altijd in dank afgenomen 

en toen Perron 0 moest sluiten stelde ds Visser 

voor de Pauluskerk ter beschikking van deze 

groep te stellen. 

En hier wilde Marco stage lopen! Hij kreeg groen 

licht van de opleiding vermits er een goede 

stageplaats vorm kon worden gegeven. 

Het theoretische deel 
was minder aan hem 
besteed en soms 
simpelweg een ramp.



Hoe heb je Marco leren kennen?

Via mijn werk als wethouder in Apeldoorn

(2006 - 2017); ik heb Marco als outreachend

jongerenwerker ontmoet bij het JIP, in de stad en in 

het stadhuis. Hij heeft me onder andere in 2007 

rondgeleid in de stad om de plekken waar jongeren 

buiten slapen (vreselijk) en verblijven te laten zien, 

inclusief coffeeshop en verkoop van straatkrant.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Heel gepassioneerd en betrokken. Marco heeft een 

hart voor jongeren, gaat dwars door muren om ze te 

helpen. Hij blijft zelf ook een jonge hond en heeft heel 

snel een klik met jongeren.

Marco is wars van regels die het ingewikkeld 

maken om jongeren te helpen. 

Ik heb altijd gezegd dat we artikel 5 moeten 

toepassen: vijf vingers gespreid voor je gezicht 

houden en dingen door de vingers zien. Dat 

klinkt Marco als muziek in de oren. Bij hem is hulp 

bieden terecht belangrijker dan je heel strikt aan alle 

regels houden.

Werken volgens artikel 5

Paul Blokhuis Wat is het meest bijzondere wat je met Marco 

hebt meegemaakt?

Marco volgt zijn hart. Protocollen zijn niet gemaakt 

voor Marco. Hij heeft me diverse keren benaderd 

om dingen te regelen voor de organisatie waarvoor 

hij werkt (eerst Iriszorg en nu Stimenz). Hij vond 

het ingewikkeld dat hij dat via zijn leidinggevende 

of de directeur moest doen. Ik heb een keer een 

gesprek gehad met een heel team jongerenwerkers 

uit Apeldoorn, onder leiding van Marco. Later 

hoorde ik van zijn directie dat ze niet wisten dat de 

jongeren bij mij zaten en dat het eigenlijk niet de 

bedoeling was dat daar geen directielid bij zat, 

haha.

Wat ik hier nog wil melden is dat op initiatief van Marco het pleintje achter het JIP aan 

de Asselsestraat een naambordje met mijn naam heeft gekregen, ter gelegenheid van 

mijn verjaardag in 2016. Ik vond het een ontroerend mooi gebaar. Schouder aan 

schouder aan het werk voor jongeren in Apeldoorn.

Protocollen zijn niet 
gemaakt voor Marco



Wat doe jij nu voor werk?

Staatssecretaris van VWS, verantwoordelijk 

voor onder meer maatschappelijke opvang en 

jeugdbeleid.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat is volgens jou iets wat beter kan?

Dit vind ik moeilijk te beoordelen.

Misschien is hij soms een beetje moeilijk te 

sturen en kan hij zijn leidinggevende en 

collega’s wat vaker melden waarmee hij bezig 

is?  Ik denk dat zijn leidinggevenden af en toe 

“knettergek” van hem worden, haha.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Oplossingsgericht en onvermoeibaar.

Met welk dier zou je Marco vergelijken? 

Labradoodle; opgewekt, energiek, hoog 

intuïtief vermogen, probeert je te helpen of op 

te vrolijken, aaibaar, intelligent en met gevoel 

voor humor.

Welk muzieknummer past bij Marco?

Ik ken z’n smaak eerlijk gezegd niet. Volgens 

mij past U2 It’s a beautiful day wel bij hem. 

“Teach me love. I know I’m not a hopeless

case”. Dat brengt hij in elk geval volop in de 

praktijk; jongeren laten zien dat ze gezien 

worden, ertoe doen, en geen hopeloos geval 

zijn. Iedereen moet kunnen meedoen.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Atletiek. Marco houdt van lopen en heeft 

bijvoorbeeld in Noord-Korea (!) de marathon 

gelopen. Waarschijnlijk zou hij dan ook wel 

een coach voor jongeren zijn geworden.

Wat wens je Marco toe? 

Veel geluk, privé en in zijn werk; resultaat van 

al zijn harde werk: preventief jeugdbeleid dat 

echt werkt, blijvende daling van het aantal 

dak- en thuisloze jongeren en structurele hulp 

voor jongeren die hulp nodig hebben.

Van een zwervend bestaan, via een postadres (met een bijzondere 
postbode) naar eigen, volwaardige woonruimte.



Wat doe jij nu voor werk?

Jeugd- en gezinscoach in Alkmaar.

Er is heel veel heel goed aan Marco. Maar 

wat moet hij écht afleren?

Door andere mensen heen lullen.

Wat is zijn beste kwaliteit?

Door andere mensen heen lullen.

Met welk dier zou je Marco vergelijken?

Stinkdier.

Welk muzieknummer past er bij Marco?

Ik lag op mijn kussen stil te dromen.

Als Marco niet met jongeren was gaan 

werken, in welk beroep had je hem dan 

gezien?

Ik kan me hem eigenlijk niet anders voorstellen 

als het werk wat hij nu doet. Het is op zijn lijf 

geschreven. Het past bij zijn bevlogenheid en 

zijn energie. Volgens mij blijft hij altijd jong, 

van doen en laten. Hij ziet er ook nog goed uit 

voor zijn leeftijd.

Wat wens je Marco toe?

Zijn 50ste jubileum als nestor van het 

Straathoekwerk Apeldoorn !!

Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik denk in het uitgaansleven van Apeldoorn, via 

een vriend van een vriend. Ik denk begin jaren 90 

van de vorige eeuw.

Hoe omschrijf je hem in zijn werk?

Gedreven, eerlijk, doorzetter, humor,makkelijk

contact leggen, belangenbehartiger van de 

doelgroep, confrontatie aan gaand met 

leidinggevende als hij dit onrecht rook.

Wat is het leukste wat je met Marco hebt 

meegemaakt, of over hem hebt gehoord?

Het meest leuke of schokkende was dat de 

coördinator van het toenmalige straathoekwerk, 

STING (Stichting Preventie Straathoekwerk of te 

wel de Stichting Nooit Gedacht) in 1993 vertelde 

dat hij een gesprek had met een mogelijke stagiair. 

En tot mijn schrik zag ik de heer Marco Betman

binnen wandelen. Ik dacht bij mezelf dat de 

teloorgang van het straathoekwerk in Apeldoorn 

nu definitief was. Maar het bleek reuze mee te 

vallen.

Of dit nog niet erg genoeg was. Helaas hadden de 

toenmalige beleidsmakers niet veel op met het 

straathoekwerk en verkast ik naar Stichting 

Streetcornerwork Amsterdam. En hier beleefde ik, 

ik denk in 1998 een déjà vu, want welke nieuwe 

collega werd aangenomen…. Jullie raden het al, He 

is here, he is there, he is f#cking every where !!! 

Marco Betman !!! 

Was de teloorgang 
definitief?

Henk van Eijk



Hoe heb je Marco leren kennen?

Ik heb Marco leren kennen toen ik in de 

verslavingszorg - maatschappelijke opvang werkte. 

Hij was en is voor veel jongeren van grote 

betekenis: ‘geloof in jezelf, in je mogelijkheden, je 

doet er toe en ik steun je daarbij’.

Marco zet zich daar op zijn eigen unieke wijze voor 

in. Vertrouwen als voor- waarde. Energiek, creatief, 

doelgericht, loyaal, authentiek en betrouwbaar. 

Altijd op zoek naar praktische oplossingen voor 

belemmeringen in het leven van de jongere: bij dak-

en thuisloos zijn, last van regelgeving, onvoldoende 

gelegenheid en rust om een eigen leven op te

ongelijkheid en onrecht. Allebei gericht op 

kansen voor iedereen, op de menselijke 

maat en de onderlinge samenleving. 

Gerechtigheid en harmonie zoeken - en 

brengen in een strakke, overgereglemen-

teerde wereld. Een boeiende en dierbare 

ontmoeting, om nooit te vergeten.

Wat is het meest bijzondere wat je met 

Marco hebt meegemaakt?

Ervaring 1: 

In verband met zijn werk voor het 

Outreachend Team en voor ‘Zijn Stichting’ 

hadden wij samen ook wel gesprekken met 

zijn werkgever, met Greet Bouman, 

directeur van Stimenz. De kernvraag 

steeds: hoe de kracht van deze twee 

functies te combineren. Mooie gesprekken 

en bijzonder door het directe verband 

tussen de functies en het verschil in taak en 

verantwoordelijkheden. 

Ook bij deze gesprekken was vertrouwen 

sleutelwoord en voorwaarde. Ik mocht 

erbij zijn, met grote waardering voor hun 

wederzijds zoeken naar kansen en 

versterken.

Ervaring 2: 

Op 8 november 2019 waren we in de Grote 

Kerk bij het 13e herdenkingsconcert van 

Rouwcentrum Rouwenhorst. Een volle 

kerk, indrukwekkende bijeenkomst voor 

mensen die een dierbare hadden verloren. 

Op die avond sprak Marco op uitnodiging 

van Maarten Laponder over het werk van 

de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. 

Een persoonlijke, verhalende presentatie, 

bescheiden, passend bij het programma en 

de sfeer van die avond. Ook dat is Marco.

‘Je doet er toe en ik 
steun je daarbij’

Simon Boon bouwen, problemen met uitkering, schulden, 

werken of vrije tijd. Samen met zijn collega’s 

zoekt Marco naar passende oplossingen. Ook 

met humor, innemend en ontwapenend.

Marco’s kracht schuilt in het samen zoeken. De 

hulp van anderen inroepen. Steuntroepen 

organiseren. Daarmee is hij een voorbeeld 

voor de jongeren. Door het samen zoeken 

leren zij zichzelf kennen, wat hulp vragen kan 

betekenen en dat daar wederzijds verant-

woordeljkheden bij horen.

Door het inmiddels grote netwerk van de 

Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn, van 

partners, relaties, ondersteuners en donateurs 

krijgen jongeren kansen op verbeteren van 

leefomstandigheden en zicht op toekomst. 

Normaliseren van contact, meedoen, grenzen 

verkennen en verleggen door sport, theater, 

zang, toneel en groepsuitjes- en bezoeken! Een 

unieke combinatie van activiteiten. Mogelijk 

door liefde voor het leven, interesse en respect 

voor medemensen.

Marco vroeg mij een tijd geleden ambassadeur 

voor de stichting te worden. Daar hoorde ook 

een soort sollicitatiegesprek bij. Met Marco en 

Roelof Rump. Allebei gepassioneerd, sociaal 

bewogen en betrokken. Kritisch op de 

samenleving, de machtsverdeling, op 

Er is heel veel heel goed aan Marco. 
Maar wat kan beter?

Nog nader te bespreken.

Met welk dier is Marco te vergelijken?

Een mol, hij gaat z’n gang, verzet bergen 
werk.

Welk muzieknummer past bij hem?

Imagine.

Mogelijk ander beroep:

Boswachter.

Wens:

Meer collega’s.


